
BRUSSEL, STAD VAN EER, STAD VAN STRIJD

Brussel.
De stad die elke dag het volle gewicht draagt van wat deze regering beslist.
De stad die men gebruikt om te rekenen, maar niet om te luisteren.
Een hoofdstad die men nodig heeft, maar zelden verdedigt.

De huidige machtsverhoudingen behandelen Brussel niet als motor van het land, maar als ballast.
De maatregelen over werkloosheid, opvang, pensioenen en sociale zekerheid hebben één 
gemeenschappelijke draad: de afbouw van bescherming, de verschraling van solidariteit.

De nieuwe werkloosheidsregeling straft wie valt, in plaats van te helpen weer op te staan.
In Brussel, waar tijdelijke jobs en onzekere contracten dagelijkse realiteit zijn, voelt dat als een straf 
voor het leven zelf.
De stad wordt gestraft voor haar kwetsbaarheid.

De opvang van vluchtelingen toont dezelfde logica.
De federale overheid laat het afweten, en Brussel vangt op wat anderen weigeren.
OCMW’s werken met mensen die uitgeput zijn, in structuren die zelf uitgeput zijn.
Ze moeten kiezen tussen gezinnen, ouderen, kinderen, jongeren.
Het beleid noemt dat verantwoordelijkheid, maar in werkelijkheid is het overleven met te weinig 
middelen.

Flexi-jobs worden voorgesteld als vrijheid, maar ze vervangen zekerheid door uitputting.
In Brussel combineren mensen twee of drie banen om één huishouden overeind te houden.
Vrijheid kan nooit betekenen dat je overleeft in plaats van leeft.

De pensioenhervorming volgt dezelfde logica.
Wie deeltijds werkte, zorg verleende of zware arbeid deed, wordt gestraft.
In Brussel betekent dat duizenden vrouwen en mannen die ondanks een leven van werk een 
armoederisico lopen.
Dat is geen hervorming, dat is verarming.

Zuhal Demir kondigde ondertussen aan dat de subsidies voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
omlaag gaan.
Een symbolisch gebaar, maar ook een ideologische keuze.
Wie bespaart op scholen, bespaart op de toekomst.
Wie dat doet in de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, zegt in feite: “Brussel mag kleiner 
worden.”
Zo’n boodschap getuigt niet van beleid, maar van minachting.

Op tien minuten wandelen van hier ligt een van de scherpste contrasten van ons land.
Aan de ene kant: de Zavel, een chique Brusselse wijk waar antiekwinkels en kunstgalerijen floreren.
Een espresso kost er vijf euro, een penthouse miljoenen.
Een paar straten verder begint de Marollenwijk.
Daar zijn de prijzen lager, maar de ongelijkheid des te hoger.
Gezinnen kampen er met achterstallige huur, vochtige muren en uitzichtloze werkloosheid.

Volgens het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn leeft in de Marollen meer dan 45% van de 
bewoners onder de armoededrempel.
In de Zavel is dat minder dan 5%.
Twee wijken, twee werelden — verbonden door één tram, gescheiden door beleid.

Armoede is geen toeval.
Ze is het gevolg van keuzes.



Van besparingen die altijd naar beneden kijken.
Van systemen die de winnaars beschermen en de verliezers met woorden troosten.

Ook buiten Brussel groeit de kloof.
Meer dan anderhalf miljoen mensen in België leven onder de armoededrempel.
In Vlaanderen bijna één op tien, in Wallonië bijna één op vijf, in Brussel bijna één op drie.
Kinderen die in armoede opgroeien krijgen minder kansen, scoren slechter op school, worden sneller 
ziek, raken moeilijker aan werk.
Ze beginnen achter en halen dat nooit meer in.

Niet alle armoede is zichtbaar.
Er is de onzichtbare armoede van mensen die werken, maar niet rondkomen.
Ze gaan niet naar de dokter, houden hun kinderen thuis omdat schoolmateriaal te duur is, verwarmen 
slechts één kamer.
Ze verbergen hun schaamte achter stilte.

Als vakbond zien we dat elke dag.
Leden met een voltijdse job die toch moeten kiezen tussen eten of verwarming.
Gepensioneerden die na een leven van arbeid onder de armoedegrens vallen.
Jongeren vast in tijdelijke statuten, zonder uitzicht op zekerheid.

En tegelijk groeit de rijkdom.
Niet voor iedereen, maar voor enkelen.
In de Zavel worden recordbedragen geboden op kunstwerken, terwijl een paar straten verder gezinnen 
hun energiefactuur niet kunnen betalen.
Dat contrast is geen natuurwet.
Het is de optelsom van politieke keuzes.

Armoede is geen fout van mensen.
Het is een gevolg van beleid.
Beleid dat weigert te investeren in degelijke uitkeringen, fatsoenlijke minimumlonen, sterke publieke 
diensten en eerlijke fiscaliteit.
Beleid dat solidariteit als kost beschouwt, niet als kracht.

Onderzoek toont iets eenvoudigs: landen die investeren in sociale bescherming en publieke diensten 
hebben minder armoede, meer gezondheid en meer vertrouwen.
Wie de laagste inkomens optrekt tot boven de armoededrempel, wint waardigheid en bespaart 
menselijk leed.
Het voorkomen van kinderarmoede door betaalbare kinderopvang, gezonde schoolmaaltijden en 
toegang tot zorg is geen luxe.
Het is beschaving.

Armoede is niet onvermijdelijk.
Ze is het gevolg van keuzes.
Daarom is de strijd tegen armoede niet enkel sociaal, maar ook moreel.
Het is de vraag: welke samenleving willen we zijn?
Aanvaarden we nog dat je postcode je toekomst bepaalt?
Aanvaarden we dat het kind in de Marollen minder waard is dan het kind op de Zavel?
Wie armoede aanvaardt, aanvaardt ongelijkheid.
Wie rechtvaardigheid wil, moet durven kiezen.

Ce contraste entre la Zavel et les Marolles n’est pas une curiosité urbaine.
C’est une métaphore du pays.



Une Belgique où la richesse s’accumule en haut, pendant que les fondations s’effritent.
Une Belgique où la solidarité devient suspecte, où la pauvreté est réduite à une statistique.

Sous prétexte de réforme, on fragilise la sécurité sociale.
Sous prétexte de rigueur, on ferme les yeux sur la misère.
Chaque mesure prise contre Bruxelles pèse sur les mêmes épaules :
celles de ceux qui travaillent dur, élèvent leurs enfants, soignent, enseignent, livrent, nettoient.

Les flexi-jobs sont présentés comme des opportunités, mais ils organisent la fatigue permanente.
Les pensions deviennent une promesse lointaine, les droits sociaux un souvenir.
L’accueil des réfugiés est abandonné aux communes et aux bénévoles.
L’enseignement et la santé sont traités comme des dépenses, pas comme des investissements humains.

Cette politique du mépris ne détruit pas seulement Bruxelles.
Elle détruit la confiance.
Elle divise le pays entre ceux qui peuvent et ceux qui subissent.
Elle mine la cohésion, elle abîme la démocratie.

Bruxelles n’est pas une anomalie.
C’est la capitale de la complexité, et donc de la vérité.
Une ville où la diversité n’est pas un slogan, mais une réalité vécue.
Une ville qui incarne ce que la Belgique a de meilleur : la mixité, la créativité, la résistance.

Tant que Bruxelles vivra, l’idée de justice restera vivante.
Cette ville ne demande pas de charité.
Elle réclame du respect, de la reconnaissance et du courage politique.

Brussel laat zich niet breken.
Zolang mensen hier blijven opstaan voor elkaar,
zolang kinderen hier samen spelen in tien talen,
zolang solidariteit sterker blijft dan angst,
heeft Brussel toekomst.

Wie denkt dat men een hoofdstad kan verzwakken zonder het land te verarmen, vergist zich.
Wie Brussel vergeet, vergeet zichzelf.
De strijd voor Brussel is de strijd voor waardigheid, gelijkheid en toekomst.
Een strijd die verder reikt dan de grenzen van deze stad.

Bruxelles ne se laissera pas réduire au silence.
Tant qu’il y aura ici des femmes et des hommes qui refusent l’injustice,
tant que la solidarité parlera plus fort que la peur,
cette ville restera debout.
La défense de Bruxelles, c’est la défense de la justice sociale,
c’est la défense du droit à la dignité pour chacun.

Brussel leeft.
Bruxelles vit.

Zolang deze stad ademt, heeft rechtvaardigheid zuurstof.
Tant que Bruxelles respire, la justice sociale respire aussi.


